
 

 

Hey beste Neptuners ! De verlofperiode is 
alweer aangebroken (Wat gaat de tijd 
snel!) en dat betekent dus ook dat jullie 
bij deze de zomereditie van onze 
Drietand in de hand hebben. Met onze 
excuses voor de iets latere verschijning 
dan normaal (moest eigenlijk de eerste 
woensdag van juli geweest zijn…), maar 
samenloop van omstandigheden zorgden 
voor enige vertraging. 
 
Net als vorig jaar hebben we beslist om 
ook dit jaar tijdens een gedeelte van de 
verlofperiode geen gebruik te maken van 
het zwembad op woensdag, maar wel 
naar Ekeren te gaan. Zo kunnen zij die 
nog duiken moeten maken voor het 
behalen van een brevet dit ook doen. 
Laat mij (Freddy) minstens één dag 
vooraf weten of er kandidaten zijn ! Je 
vindt de aankondiging ook verder in dit 
blad ! 
 
Het is vanzelfsprekend dat ook het stukje 
mariene biologie niet mag ontbreken. 
Deze keer behandelen we de 
zeilvindoktersvis, Zebrasoma desjardinii. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen is ook het 
Ardennenweekend al achter de rug. Ik 
kon er zelf niet bij zijn wegens verlof, 
maar Harry zorgde voor een uitgebreid 
verslag, zodat zij die er niet bij waren toch 
nog op de hoogte blijven! Ook Jef Van 
Vaerenbergh bezorgde ons een tweede 
deel over “zeemanschap”. Al deze zaken 
zijn ook terug te vinden in de NELOS 
cursus, maar het dient gezegd dat Jef het 
toch wel iets meer verstaanbaar kan 
brengen, bedankt Jef ! 
 
Er valt ook nog enig goed nieuws te 
melden van onze “duikopleiding”: Jef Van 
Royen legde met succes zijn 
zwembadproeven af voor het 2* brevet. 
Dikke proficiat Jef ! 
 
Zo beste mensen, hiermee is mijn 
bijdrage alweer geleverd. Er rest mij nog 
alleen U veel leesplezier toe te wensen, 
evenals een schitterend duikseizoen. 

En niet vergeten : Als je het doet, doe het 
veilig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Drietand 

!! GEEN ZWEMBADTRAINING !! 

ZOALS DAT OOK REEDS DE VOORBIJE JAREN HET GEVAL WAS, ZAL 
ER GEEN ZWEMBADTRAINING ZIJN OP : 

16, 23, 30 JULI EN 6 EN 13 AUGUSTUS 

OP DEZE DAGEN KAN ER ECHTER WEL GEDOKEN WORDEN IN 
EKEREN  

(WEL GRAAG MINSTENS 1 DAG VOORDIEN AFSPREKEN ZODAT IK 
WEET OF ER KANDIDATEN ZIJN OP 0494089561- FREDDY) 

EERSTVOLGENDE ZWEMBADTRAINING IS DAN WOENSDAG 20 
AUGUSTUS 

   



 

Deze tot dertig centimeter groot 
wordende doktersvis is een algemene 
verschijning op de riffen, en komt voor in 
de Indische Oceaan, de Rode Zee en de 
kusten van India en Java. Hun 
Nederlandse naam hebben zij alvast niet 
gestolen. Als de rugvin volledig wordt 
open gesperd heeft dit veel weg van een 
zeil! Het zijn prachtige dieren die zich de 
ganse dag bezig houden met het “algen 
grazen”. Algen zijn immers het 
hoofdbestanddeel van hun dagelijkse 
voedsel. 
 
Het is al langer bekend dat doktersvissen 
een erg belangrijke rol vervullen op de 
riffen. Wetenschappelijke proeven, 
waarbij enkele vierkante meter rif met 
gaas werden afgeschermd, hebben 
geleerd dat binnen de paar weken het 
koraal volledig is overwoekerd door lange 
algenslierten!  
 Ook voor hun naam, “doktersvis”, is een 
goeie verklaring. Op de staartwortel, aan 
beide zijden van het lichaam, staat een 
benig en puntig scherp uitsteeksel 
ingeplant. Dit uitsteeksel is vlijmscherp en 
kan bij gevechten worden “opengeklapt”, 
waardoor de vis over een geducht wapen 
beschikt. Het heeft iets weg van een 
scalpel, vandaar ook zijn naam 
“doktersvis”. 

Als jonge dieren houden ze zich op in 
kleine schooltjes, waarbij ze onderling 
een afstand houden. Indien soortgenoten 
te dicht naderen wordt er en vooral veel 
gedreigd, wat meestal voldoende is om  

 

 

 

 

 

de andere op een veilige afstand te 
houden.  Over het algemeen komen ze 
voor op grotere diepten van dertig meter 
en meer. Jonge dieren houden zich nog 
liefst op de beschutte binnenriffen en 
lagunes. 
 
In de paartijd zal het mannetje trachten 
een vrouwtje voor zich te winnen. Dit gaat 
gepaard met een uitgesproken 
baltsgedrag waarbij vooral de rugvin van 
groot belang is. Deze wordt zover als 
mogelijk opengesperd in de hoop dat het 
vrouwtje valt voor de avances van het 
mannetje. Als het zover is zal op een 
door het mannetje vooraf proper gemaakt 
stuk koraal door het vrouwtje een massa 
eieren worden afgezet. Dit kunnen er 
enkele duizenden zijn! Daarna worden 
deze bevrucht door het mannetje en na 
de paring wordt het vrouwtje niet langer in 
de buurt geduld. 

Hij zal vervolgens de eieren bewaken en 
onophoudelijk bewaaieren met de 
borstvinnen, teneinde steeds vers en 
zuurstofrijk water langs het legsel te 
leiden. Met het uitkomen houdt ook de 
broedzorg op. De jongen zullen nu met 
het plankton worden meegevoerd en zich 
voeden met microscopisch kleine algen. 
Slechts enkele jongen zullen het halen en 
op hun beurt opnieuw voor nakomelingen 
zorgen… 
 
Deze vissen worden ook vaak te koop 
aangeboden in de aquariumhandel om 
gehouden te worden in tropische 
zeeaquaria. 

 

 

 

Zebrasoma desjardinii - zeilvindoktersvis 

   



 

 

 

  

 

ZEEMANSCHAP. (vervolg) 

 

Wat is een graad – minuut – seconde? 
 
De omtrek van de aarde is 360° of 40.000 km. 
1 graad = : 1/360 van de aardomtrek – 40.000 : 360 = 111 km. 
1 minuut = : 1/60 van een graad 111 : 60 = 1852 meter. 
1 seconde = 1/60 van een minuut (deze afstand wordt niet gebruikt). 
 
Zeemijl : is de afstand van 1 minuut op de evenaar of 1852 meter.  
Knoop = is de snelheid op zee (één zeemijl is 1852 meter). 
Samengevat : 1 zeemijl = 1 knoop = 1852 meter = 1 minuut. 
Op een zeekaart worden de diepten aangeduid in “Fathoms” = 1,80m = 6 feet (0,30m). 
 
Kompas. 
 
Magnetische noorden : de naald zal altijd het noorden aanduiden. 
Geografische noorden : is het noorden aangeduid op een zeekaart.  
Variatie : is het verschil tussen het magnetische en geografische noorden en staat op de zeekaart vermeld. 
Deviatie : is een probleem veroorzaakt door het metaal van het schip en dat zorgt voor een afwijking. Wordt 
nu opgelost door instelbare magneten. 
Kompaskoers : is de rechte lijn die een schip vaart. 
 
GPS en VHF. 
 
GPS : is de afkorting van “Global Positioning System” en is een navigatiesysteem gestuurd door 24 
satellieten op 20.000km hoogte. Deze maken een volledige omwenteling in 24 uur. 
 
VHF : is een radiofrequentie die alleen gebruikt wordt voor : 
- het uitzenden van belangrijke info zoals weerberichten. 
- om telefonisch contact te maken met het vasteland (het signaal gaat steeds via een kuststation). Er is geen           
  geheimhouding, iedereen die op deze frequentie afstemt kan het gesprek beluisteren. 
   
  Kanaal 16 : - mag enkel worden gebruikt voor noodgevallen        
                       - moet steeds ingesteld staan op een maximum vermogen van 25 watt 
                       - mag worden gebruikt om een ander schip op te roepen, daarna dient het gesprek te worden   
                       - verder gezet op een ander kanaal. 
  

 Jef V.V. 
 
 
 

 



 

 

 

Zo stilaan wordt het Domein Les Fauvettes 
(Y.W.C.A.) ons hoofdkwartier als het gaat om 
clubactiviteiten en –festiviteiten, maar het moest 
er maar niet zo goed zijn !!! Dat laatste is niet in 
het minst – naast natuurlijk de prachtige ligging - 
te danken aan onze eigen culinaire genieën, met 
name Ann en Filip. In naam van alle deelnemers 
(37 in getal) : Bedankt ! Ook zowat alle dames die 
vrijwillig de handen uit de mouwen staken om 
beide bollebozen te helpen : Bedankt !  

Het begon vrijdagavond, 6 juni, omstreeks 5 uur 
met de aankomst van de deelnemers en de 
installatie in de slaapzaaltjes, één per koppel (of 
gezin). Ann had ons als avondmaal een schotel 
bereid, waarvan ik me vooral herinner (Want ben 
te laat aan mijn reportage begonnen !) dat ze 
bijzonder goed smaakte. Nadien nog met een 
Orval in de hand op het terras gezeten. Prachtig 
uitzicht op de watermolen en de vallei ! 

Zaterdag was er de activiteit waar het in 
oorsprong ooit om begonnen is : Het afzwemmen 
van een ‘wildwater’-rivier, aanvankelijk de Lesse, 
later de Ourthe en nu al een tijdje de Semois. Nu, 
van ‘wild water’ kon men de Semois in deze tijd 
van het jaar, zoals verwacht, niet meer  
betichten ! Persoonlijk vreesde ik zelfs voor een 
te lage waterstand, maar dat viel goed mee. Met 
de kano peddelend, was het volop genieten 
geblazen : heerlijk zonnetje, prachtige 
oeverlandschappen en overal tapijten van 
drijvende witte bloempjes op de waterspiegel. De 
waterranonkel toonde zich van zijn mooiste kant! 
De borden langs de Waalse autostrades : 
“Semois, piste d’ envol des libellules”, bleken 
volkomen met de waarheid te stroken. Overal 
vlogen massaal die diepblauw gekleurde 
helikoptertjes rond, om af en toe neer te strijken 
op de banken waterranonkel. Je kon wel 
doorheen die banken waterplanten roeien, maar 
het was zonde zoveel moois te verstoren en 
bovendien roeide het lastig. Vooral Karen en Filip,  

 

 

 

in een tweepersoonskano, hadden het, zoals ik 
aan de conversatie achter mij merkte, moeilijk 
om hun kano in de juiste richting te sturen. Toen 
ze wat later met hun kano, nu tot vóór mij 
gesukkeld, ogenschijnlijk hulpeloos dwars lagen 
in de vaargeul, en ik er na wat geharrewar toch 
voorbij geraakte, was mijn kano ineens 
onbestuurbaar en hoe hard ik ook peddelde, 
vooruit geraakte ik nauwelijks. Al kon ik het 
achter mij niet zien, rees al snel bij mij het 
vermoeden dat beide snoodaards mij geënterd 
hadden door een touw aan mijn achtersteven 
beet te grijpen ! Na aankomst bleek het zelfs 
“met voorbedachten rade” gebeurd te zijn, want 
ze toonden me een touw met musketonhaak. 

Vier dappere zwemmers hadden zich 
ondertussen onversaagd door de soms geheel 
met planten vol gegroeide waterloop geworsteld 
tot bij de aankomst in Alle-sur-Semois. Het moet 
een heroïsche strijd geweest zijn om er te 
geraken, maar ik heb ze onderweg nergens 
opgemerkt, afgeleid als ik soms was door hele 
vloten kano’s waarin de kinderen die mee 
vaarden elkaar duchtig bespoten met hun 
waterbazooka’s. Ik wou liever niet nat worden ! 

Jef Van Roy kwam met een duidelijke voorsprong 
aan, glunderend zoals alleen hij dat kan. Een 
verdiende proficiat Jef !!! Na wat ik onderweg 
gezien heb, kan ik alleen maar concluderen dat 
het een helse tocht moet geweest zijn. Wèl hoop 
ik dat je ondertussen al je zuur verdiende 
wisselbeker hebt ontvangen, want die was 
vermist (vergeten) bij (door) vorige winnaar.(?)  

Na hem kwam het trio Mathias, Reinout en Bas 
binnen, sleurend aan een verbeterde versie van 
hun vorig jaar geconstrueerde vlottende bierbak. 
Ze hadden er een deksel op gemaakt zodat de 
dierbare flesjes bij omkiepen niet op de bodem 
konden belanden. Ik had de indruk – mede door 
de onderlinge sfeer bij aankomen - dat de bak 
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leeg was. Of het niet moeilijk was geweest met al 
die planten ? Volgens Mathias had de bak hun 
veeleer geholpen dan gehinderd, vermits hij door 
de waterstroming werd voortgestuwd over de 
planten heen terwijl zij er aan een touw achter 
aan hingen. Als ik het dus goed begreep had de 
bak als een soort zeil gewerkt. 

Bij de aankomst was er géén traditionele warme 
wijn meer, ’t was er ook veel te warm voor, maar 
de op basis van vlierbessenbloesems door Filip 
gemaakte en al eerder in dit blad geprezen 
“Chateau Baron Putzeys”. Als “keuken ten velde” 
had Filip voor een lekkere warme “maaltijdsoep” 
met vlees en groenten erin gezorgd, geserveerd 
met brood. Eten en drinken tegelijk en … zeer 
lekker ! Er was verder ook pasta, bodding en kaas 
om zelfs het laatste holletje in de maag te vullen.  

’s Avonds had Filip een zeer cryptisch opgesteld 
menu voor ons; oordeel zelf maar : 

               Schilderij van land, lucht en zee 

                     Wat de kreeft achterlaat 

                           Neptune koelt af 

                         Jong kannibalisme 

                               Zoet soepje 

Je mag er eens op puzzelen als je er niet bij was ! 
Eén ding kan ik je wel verklappen : Lekker was het 
allemaal en je hebt dan echt wat gemist ! 

Het aperitief – champagne – werd ons 
aangeboden door Jacqeline (van Jacques) die 
jarig was en dus hebben we na ’t eten van op het 
terras  warme-lucht-wensballonnen ten hemel 
gestuurd. Die stegen loodrecht omhoog, tot ze 
nog enkel een sterretje waren en kwamen even 
loodrecht – brandstof opgebrand – weer omlaag, 
zodat we ze konden recupereren. Zó windstil was 
het ! Nooit gezien ! ’t Hoeft niet gezegd dat het 
terras tot ’s avonds laat bemand werd. 

Na het ontbijt, ’s anderendaags kwam Patrick uit 
zijn schulp met een autozoektocht, getiteld “De 
schat van de ridders van Godfried van Bouillon”. 

Onze ploeg, met Jef (V.V.) aan het stuur mocht 
eerst vertrekken naar de “Abbaye de Cordemois”, 
ergens langs de Semois tegen Bouillon. Lang 
geleden had ik ooit eens voorbij die abdij 
gewandeld, ze vinden zou dus een fluitje van een 
cent worden dacht ik. We moesten in Bouillon de 
brug over de Semois over rijden en dan de oever 
naar rechts volgen, want daar hadden we toen 
geparkeerd. En dan sloeg het noodlot toe : We 
konden niet naar rechts, want afgesloten voor de 
markt ! Dus maar naar links de Semois gevolgd, 
tot we een tunnel vonden, die onder het kasteel 
van Bouillon door, de riviermeander kortsloot. 
Grote vreugde, want vóór de tunnel was er een 
wegwijzer naar de abdij. Aan de andere kant 
uitgekomen was er echter géén wegwijzer meer 
die ons zei of we links of rechts de rivier moesten 
volgen om de abdij aan te treffen. Geen wonder, 
want rijkswachters en een camionette stonden er 
voor ! Rechts strekte de markt zich dus 
waarschijnlijk langsheen de hele rivieroever uit 
tot aan de tunnel. De weg links leidde ons steeds 
maar hoger en van de rivier weg. Juist kon dat 
niet zijn, want ik wist dat ik de abdij ooit van op 
de rivieroever had gefotografeerd. Draaien was 
echter onmogelijk op de smalle en drukke weg. 
Tenslotte konden we aan een handelszaak de 
weg vragen, maar daar kénden ze die abdij zelfs 
niet. Na een lange omzwerving om terug in 
Bouillon te geraken, was de rijkswacht (je vriend 
!!!) eindelijk voor dat bord weg en vonden we 
kort na het middaguur de abdij. Maar abdij, kerk 
en winkeltje – waar we moesten zijn voor de 
eerste opdracht – waren dan al gesloten !!! 
Gelukkig stond er een pater buiten wat rond te 
lummelen bij wie we terecht konden met de 
vraag hoeveel kloosterlingen er verblijven en een 
briefje aan het raam van het winkeltje leerde ons 
welke producten van huisvlijt er verkocht 
worden. Tot zover liepen we nog in het juiste 
spoor, maar de honger begon toe te slaan en we 
vreesden door onze omweg véél te laat op de 
picknick aan de Tombeau du Geant toe te komen. 
De taak op de “Belvédère” sloegen we dus maar 
over, voor Botassart hadden we nog even tijd en 
we vonden er ook de nodige antwoorden, maar 



wat was dat toch met die rare invullijntjes op het 
antwoordblad ???  

              Wie was er op 12 maart 1993 overleden ?                       
------------------------------------------  
              V?       GR?                                                                                                                                       

En zó stonden álle pagina’s vol. Wat moest je met  
al die letters onder de lijntjes ???  

We gingen eten en al die miserie laten voor wat 
het was ! In elk geval kwamen we éérst op de 
picknickplaats toe en dat is toch óók al wat ! 

Na het eten reden we naar “La Crête des Cerfs”, 
een dierenpark nabij Bouillon. Dat was echt een 
meevaller : véél dieren, in ruime en natuurlijk 
ogende perken. Als je het vragenblad wou 
invullen, moest je zorgvuldig het bij elk perk 
horende informatiebordje lezen en dat waren er 
legio ! We lapten dus alle kwellingen zoals, ik 
citeer even : “Welke soort is hier (tip: kampioen 
streepjescode)? 
____________________________” mooi aan  
                O1             B? 

onze laars en  genoten gewoon van de dieren. 
Terug in Louette moest dan uit de antwoorden en 
de lettertjes/cijfers eronder “iets” gedistilleerd 
worden dat dan de vindplaats van de schat zou 
onthullen. Terwijl mijn ploeg op het terras van 
een drankje genoot, was “de jeugd” druk bezig 
met hun ontcijferwerk en hun I-pods  (of hoe je 
zulk zak-internettoestel ook hoort te betitelen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij snapten dat kryptisch gedoe duidelijk wél !!! 
Af en toe was er een plotselinge spurt naar een of 
andere plek op het domein, waarna ze met 
‘hangende pootjes’ weerkwamen, maar tenslotte 
pikte de ploeg Pieter – Jef de Roy – Liliane – Jef 
de Reyck de schat in, hetzij een pakket 
streekprodukten. 

Filip bleef met zijn menu ’s avonds al even 
cryptisch als Patrick met zijn zoektocht : 

                               Wat het aapje lust 

                               Lekker rood water 

                              Wat de zot overlaat 

                      Wit en zwart, warm en koud 

Dit aapje heeft niets ervan over gelaten (en is dus 
helemaal niet zot) , ’t was allemaal veel te lekker. 
Ben ik nu óók al cryptisch bezig !? 

Na het eten was er op het terras nog een 
uitzonderlijk mooi vuurwerk te zien – 
merkwaardig genoeg zonder klank. Rond dezelfde 
wolk in de verte flitste elke seconde een nieuwe 
weerlicht op, zodat de wolk er telkens anders uit 
zag. 

Maandagmorgen was er nog een mooie 
natuurwandeling (meer mijn ding!) en na het 
eten vertrokken de meeste deelnemers naar huis. 
’t Was mooi geweest ! 

 

 

Bezoek regelmatig onze website op : 

www.neptune.be 
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