
	
  

 

Hallo beste Neptuners! Jullie hebben 
alweer de nieuwste Drietand in handen 
en wat voor één…de 50e uitgave 
ondertussen reeds! Dit betekent dat 
ons clubblad al 12,5 jaar onafgebroken 
elke drie maanden verschijnt, een 
woordje van dank aan hen die hiervoor 
regelmatig voor het nodige leesvoer 
zorgen, in het bijzonder uw 
verslaggever Harry Voet (of moet ik 
schrijven “Neptune”…?*) is hier dan 
ook op zijn plaats! 

Als jullie deze uitgave in handen 
krijgen, betekent dit ook dat het 
duikseizoen alweer achter de rug is. 
Net als vorig jaar (of zelfs jaren…) is er 
niet echt veel in de Oosterschelde 
gedoken, in Muisbroek echter (of “de 
put van Ekeren”…) des te meer! We 
hadden alweer enkele beginnende 
duikers op te leiden en ook nog 
kandidaat 2 en 3 stersduiker die met 
de opleiding bezig zijn en in Ekeren 
dus een uitgelezen locatie vonden om 
de nodige proeven en duiken uit te 
voeren. 

De keren dat we op woensdag in “de 
put” doken, hadden we telkens veel 
geluk met het weer, En ook op onze 
club barbecue viel er absoluut niet te 
klagen over het weer, maar het aantal 
aanwezigen was dan weer ver 
ondermaats. En zoals je verder zal 
kunnen lezen hadden de afwezigen 
meer dan ongelijk! De mosseldag is 
alweer voor de zoveelste keer op rij 
niet kunnen doorgaan. Erg frisse 
temperaturen, windkracht 4, en 
wisselvallig weer met regelmatig buien 
hebben ons doen beslissen het 
evenement (alweer) af te gelasten… 

 

 

Dat het duikseizoen afgelopen is, 
betekent natuurlijk ook dat de 
zwembadtrainingen opnieuw werden 
aangevat. Mocht je dus in je familie of 
vriendenkring potentiele duikers 
hebben die ook passen in onze club: 
Zeker meebrengen! 

Uiteraard mag in dit blad het stukje 
“mariene biologie” niet ontbreken. 
Deze keer behandelen we de 
poetsgarnaal, Lysmata amboinensis , 
een prachtig dier en een opvallende 
verschijning op de riffen, ook en niet in 
het minst om  hun opmerkelijke 
levenswijze! 

Wat je verder nog kan lezen is een 
oproep om tijdig de verplichte jaarlijkse 
dokterskeuring te laten uitvoeren. Dit is 
voor het bestuur telkens opnieuw een 
ware martelgang om iedereen tijdig het 
medische strookje te laten 
binnenbrengen. Je bent niet enkel 
administratief niet in orde en dus niet 
verzekerd, maar ook voor onze 
secretaris brengt dit telkens heel wat 
extra werk mee om voor de laatkomers 
alles te regelen! Maak hier a.u.b. werk 
van!! 

 Verder vind je als naar gewoonte  nog 
aankondigingen allerlei, met onder 
andere de herinnering aan het te 
betalen lidgeld voor 2012. 

Hiermee is mijn  bijdrage weer zo 
ongeveer geleverd. Ik wil U enkel nog 
veel leesplezier wensen en voor hen 
die ook tijdens de winterperiode blijven 
duiken…                                             
Als je het doet…doe het veilig!!  

*Theologisch is het zo dat Neptune zich in elk Neptune-lid kan incarneren en niet 
enkel in genoemd lid! Getekend : De clubtheoloog 

  

De Drietand 



 

 

 

	
  

	
  

Na	
  het	
  uitzonderlijk	
  droge	
  voorjaar,	
  had	
  
Neptune	
  gerekend	
  op	
  een	
  even	
  schitterende	
  
grote	
  vakantieperiode	
  in	
  juli	
  en	
  augustus.	
  Elk	
  
weekend	
  wou	
  hij	
  gaan	
  duiken	
  in	
  de	
  
Oosterschelde	
  en	
  er	
  daarna	
  barbecuen,	
  maar	
  
–	
  van	
  Mediterane	
  oorsprong	
  zijnde	
  –	
  wou	
  hij	
  
dat	
  nu	
  enkel	
  nog	
  laten	
  doorgaan	
  bij	
  mooi	
  
zonnig	
  weer.	
  In	
  het	
  verleden	
  herinnerde	
  hij	
  
zich	
  immers	
  duik-­‐	
  en	
  barbecuegelegenheden	
  
aan	
  de	
  Oosterschelde	
  die,	
  ondanks	
  
abominabele	
  weersomstandigheden,	
  tóch	
  
waren	
  doorgegaan.	
  In	
  het	
  pre-­‐internettijdperk	
  
kon	
  hij	
  immers	
  niet	
  anders	
  dan	
  een	
  éénmaal	
  
vastgestelde	
  barbecuedatum	
  te	
  respecteren.	
  
Soms	
  speelden	
  zich	
  daar	
  aan	
  de	
  Oosterschelde	
  
dan	
  apocalyptische	
  taferelen	
  af,	
  waarbij	
  duik-­‐	
  
en	
  barbecueliefhebbers,	
  geteisterd	
  door	
  
hevige	
  regen-­‐	
  en	
  windvlagen,	
  hun	
  satétje	
  
zaten	
  te	
  verorberen	
  onder	
  een	
  inderhaast	
  
tussen	
  twee	
  auto’s	
  gespannen	
  te	
  klein	
  
tentzeiltje.	
  Ongelófelijk	
  dapper	
  en	
  idioot	
  maar	
  
toch	
  niet	
  zó	
  aangenaam.	
  Zelfs	
  met	
  op	
  
voorhand	
  voorziene	
  anti-­‐regen-­‐faciliteiten	
  kon	
  
het	
  toch	
  nog	
  zwaar	
  in	
  de	
  soep	
  draaien	
  op	
  een	
  
Neptune-­‐barbecue,	
  zoals	
  die	
  keer	
  aan	
  het	
  
Zilvermeer	
  dat	
  we,	
  gezellig	
  samen	
  etend	
  
onder	
  een	
  grote	
  feesttent,	
  een	
  roffelende	
  
plensbui	
  genoeglijk	
  over	
  ons	
  heen	
  lieten	
  gaan.	
  
Neptune	
  was	
  echter	
  in	
  zijn	
  jonge	
  jaren	
  nooit	
  
bij	
  de	
  scouts	
  geweest,	
  anders	
  had	
  hij	
  geweten	
  
dat	
  je	
  een	
  tent	
  best	
  niet	
  in	
  een	
  zonk	
  van	
  het	
  
terrein	
  opslaat!	
  Binnen	
  de	
  kortste	
  keren	
  zat	
  
iedereen	
  met	
  de	
  voeten	
  van	
  grond,	
  want	
  nét	
  
onder	
  de	
  tent	
  strekte	
  zich	
  een	
  grote	
  plas	
  uit!	
  
Hebben	
  wij	
  gelachen	
  !!!	
  	
  (Vooral	
  achteraf)	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Met	
  de	
  intrede	
  van	
  het	
  internettijdperk	
  werd	
  
het	
  echter	
  voor	
  Neptune	
  mogelijk	
  om	
  de	
  
avond	
  vóór	
  de	
  vastgestelde	
  datum	
  het	
  
weerbericht	
  nog	
  even	
  te	
  raadplegen	
  en	
  
meteen	
  een	
  beslissing	
  door	
  te	
  mailen	
  over	
  het	
  
al	
  dan	
  niet	
  doorgaan	
  van	
  de	
  afspraak.	
  Ging	
  
prima	
  de	
  voorbijgaande	
  jaren	
  !	
  Toch	
  beginnen	
  
we	
  te	
  denken	
  dat	
  Neptune	
  zijn	
  
spreekwoordelijke	
  goede	
  connecties	
  met	
  de	
  
weergoden	
  kwijt	
  is	
  geraakt,	
  want	
  na	
  een	
  
beloftevolle	
  zonnige	
  werkweek,	
  volgde	
  vorig	
  
jaar	
  bijna	
  steeds	
  een	
  teleurstellende	
  
regenzondag,	
  met	
  afgelasting	
  tot	
  gevolg.	
  Niet	
  
zó	
  op	
  11	
  juli	
  2011	
  !	
  Van	
  afgelasting	
  was	
  geen	
  
sprake	
  :	
  De	
  zon	
  was	
  schitterend	
  present	
  op	
  de	
  
afspraak	
  en	
  de	
  Oosterscheldedijk	
  lag	
  er	
  
nagelnieuw	
  bij.	
  Er	
  werd	
  zelfs	
  een	
  trap	
  met	
  
leuning	
  aangelegd	
  om	
  zonder	
  problemen	
  in	
  
het	
  water	
  te	
  belanden.	
  Wat	
  wil	
  je	
  méér	
  ?!	
  

Toch	
  was	
  de	
  opkomst	
  voor	
  de	
  barbecue	
  wat	
  
beneden	
  de	
  verwachtingen:	
  Freddy	
  en	
  Denise,	
  
Jean-­‐Pierre	
  en	
  Gisele	
  (nicht	
  van	
  Anette),	
  Hugo	
  
en	
  Sonja,	
  vergezeld	
  van	
  een	
  ook	
  duikend	
  
koppel	
  vrienden	
  en	
  tenslotte	
  uw	
  verslaggever	
  
(Harry)	
  en	
  Maria.	
  Niet	
  dat	
  we	
  de	
  geringe	
  
aanwezigheid	
  aan	
  ons	
  hart	
  hebben	
  laten	
  
komen,	
  want	
  na	
  een	
  duik	
  bij	
  prima	
  
zichtbaarheid	
  onder	
  water,	
  hebben	
  we	
  –	
  
Iemand	
  moet	
  het	
  toch	
  doen	
  en	
  het	
  was	
  
absoluut	
  niet	
  tegen	
  onze	
  goesting!	
  –	
  de	
  grote	
  
hoeveelheid	
  sangria	
  die	
  Denise	
  uitstekend	
  had	
  
klaar	
  gemaakt	
  en	
  al	
  haar	
  borrelhapjes	
  (en	
  het	
  
moet	
  gezegd	
  :	
  Denise	
  kent	
  daar	
  wat	
  van	
  !	
  )	
  alle	
  
eer	
  aangedaan,	
  dus	
  de	
  sfeer	
  was	
  opperbest	
  !	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

De	
  afwezigen	
  op	
  de	
  clubbarbecue	
  hadden	
  ongelijk	
  !	
  

Afwezigen	
  op	
  het	
  mosselfestijn	
  wél	
  !!!	
  

(Wegens	
  afgelast)	
  
	
  

OPGELET	
  :	
  ZWEMBAD	
  IS	
  GESLOTEN	
  OP	
  WOENSDAG	
  28/12	
  WEGENS	
  
ONDERHOUD	
  !!	
  



Hugo	
  had	
  –	
  traditiegetrouw	
  –	
  wéér	
  een	
  nieuw	
  
superefficiënt	
  barbecuestel	
  op	
  gas	
  bij.	
  Hoe	
  hij	
  
nog	
  steeds	
  iets	
  nieuws	
  blijft	
  vinden	
  op	
  de	
  
markt	
  is	
  me	
  een	
  raadsel	
  !	
  Bij	
  één	
  van	
  vorige	
  
gelegenheden	
  waren	
  de	
  aanwezige	
  dames	
  zó	
  
in	
  de	
  wolken	
  over	
  een	
  gasstel	
  van	
  hem,	
  dat	
  ze	
  
het	
  meteen	
  allemaal	
  óók	
  moesten	
  hebben.	
  
Daar	
  doen	
  wij	
  het	
  dus	
  nog	
  steeds	
  mee,	
  terwijl	
  
ik,	
  	
  noodgedwongen	
  (Wat	
  doet	
  een	
  mens	
  al	
  
niet	
  voor	
  de	
  lieve	
  vrede	
  !	
  Maar,	
  volgens	
  Piet	
  
Huizentruters	
  titel	
  van	
  zijn	
  nieuwste	
  
barbecuekookboek	
  spelen	
  échte	
  mannen	
  
immers	
  met	
  vuur	
  !),	
  afgunstig	
  moest	
  toezien	
  
hoe	
  enkel	
  Freddy	
  nog	
  een	
  échte	
  barbecue	
  mét	
  
houtskool	
  aanstak.	
  Enfin,	
  ongeacht	
  het	
  
gebruikte	
  vuur	
  :	
  het	
  smaakte	
  !!!	
  Het	
  dessert	
  
was	
  van	
  de	
  hand	
  van	
  Denise	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(en	
  het	
  moet	
  nogmaals	
  gezegd	
  :	
  Denise	
  kent	
  
daar	
  wat	
  van	
  !	
  )	
  Voldaan	
  en	
  net	
  iets	
  te	
  rood	
  
verbrand	
  reden	
  we	
  ’s	
  avons	
  huiswaarts,	
  ons	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

afvragend	
  wat	
  al	
  die	
  mensen	
  toch	
  aan	
  zee	
  
willen	
  zoeken,	
  terwijl	
  het	
  aan	
  ’t	
  Scheld	
  zo	
  goed	
  
vertoeven	
  is	
  !!!	
  Wat	
  ons	
  voorziene	
  
mosselfestijn	
  betreft	
  is	
  het	
  echter	
  een	
  heel	
  
andere	
  historie	
  geworden.	
  Wegens	
  te	
  slecht	
  
weer	
  werd	
  het	
  via	
  het	
  internet	
  afgelast.	
  
Eigenlijk	
  ben	
  ik	
  er	
  van	
  overtuigd	
  dat	
  we	
  
Neptune	
  zwaar	
  op	
  zijn	
  p…	
  euh	
  hart	
  hebben	
  
getrapt	
  door	
  zo	
  weinig	
  talrijk	
  op	
  te	
  dagen	
  voor	
  
zijn	
  barbecue.	
  Feit	
  is,	
  dat	
  we	
  na	
  die	
  prachtige	
  
dag	
  nog	
  nauwelijks	
  één	
  zulke	
  dag	
  –	
  laat	
  staan	
  
een	
  zondag	
  –	
  hebben	
  gekend	
  en	
  daar	
  zit	
  
Neptune	
  zeker	
  voor	
  iets	
  tussen.	
  “Het	
  zal	
  hun	
  
leren	
  !	
  ’t	
  Is	
  hun	
  eigen	
  schuld	
  !”	
  moet	
  hij	
  
gedacht	
  hebben.	
  Wie	
  overigens	
  Freddy’s	
  E-­‐
mail	
  niet	
  had	
  gelezen	
  stond	
  die	
  dag	
  “voor	
  Piet	
  
Snot”	
  aan	
  de	
  Oosterschelde.	
  STEEDS	
  OP	
  HET	
  
INTERNET	
  NALEZEN	
  is	
  dus	
  de	
  boodschap	
  !!!	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

BEDANKT	
  ETIENNE	
  !!	
  
Het	
  moest	
  er	
  eens	
  van	
  komen,	
  Etienne	
  Van	
  Bael	
  onze	
  clubsecretaris	
  had	
  het	
  

reeds	
  vroeger	
  aangegeven…we	
  moesten	
  stilaan	
  uitkijken	
  naar	
  een	
  
vervangende	
  secretaris…En	
  die	
  is	
  gevonden,	
  Matthias	
  Verbert	
  zal	
  vanaf	
  heden	
  

onze	
  nieuwe	
  secretaris	
  zijn!	
  	
  

En	
  ere	
  wie	
  ere	
  toekomt,	
  Etienne	
  heeft	
  dat	
  al	
  die	
  jaren	
  op	
  een	
  schitterende	
  
manier	
  gedaan!	
  Zijn	
  boekhouding	
  was,	
  en	
  is	
  nog	
  altijd	
  perfect	
  in	
  orde!	
  De	
  

uitnodigingen	
  voor	
  de	
  statutaire	
  vergaderingen	
  gingen	
  steeds	
  op	
  	
  tijd	
  de	
  deur	
  
uit,	
  de	
  ledenlijsten	
  werden	
  steeds	
  kritisch	
  bekeken…was	
  het	
  doktersonderzoek	
  
tijdig	
  binnen	
  gebracht?	
  Hadden	
  zij	
  die	
  op	
  de	
  lijst	
  stonden	
  	
  ook	
  hun	
  lidgeld	
  reeds	
  
betaald?	
  Etienne	
  hield	
  het	
  allemaal	
  in	
  de	
  gaten!	
  Niet	
  zo	
  maar	
  af	
  en	
  toe	
  maar	
  
jaaaaren	
  lang,	
  ik	
  ben	
  zelf	
  21	
  jaar	
  in	
  de	
  club	
  en	
  heb	
  nooit	
  een	
  andere	
  secretaris	
  

gekend	
  in	
  onze	
  vereniging!	
  

Maar	
  we	
  laten	
  hem	
  niet	
  zomaar	
  gaan,	
  vanaf	
  heden	
  is	
  Etienne	
  “ere”	
  secretaris,	
  	
  

BEDANKKT	
  ETTIENE,	
  VEEL	
  SUCCES	
  MATTHIAS	
  !!	
  

	
  

Bezoek	
  regelmatig	
  onze	
  website	
  op	
  www.neptune.be	
  waar	
  je	
  mededelingen	
  en	
  
foto’s	
  van	
  de	
  afgelopen	
  evenementen	
  kan	
  terugvinden	
  !!	
  



Door zijn vuurrode rug met de witte 
band is het een opvallende 
verschijning voor zowel de vissen als 
de duikers en als de poetsgarnaal aan 
het werk wil, is het schitterend om de 
witte antennes op zijn station te zien 
wuiven naar overzwemmende vissen. 
Met andere woorden, zij vragen : “ heb 
je nog wat voor mij te doen?” Aan de 
andere kant gebeurt het ook vaak dat 
de vis zich bij de poetsgarnaal 
aanbiedt om te vragen naar een 
grondige schoonmaakbeurt, die hij dan 
geduldig ondergaat en dan maakt het 
niet uit of de vis in kwestie nu wel of 
niet als agressief bestempeld kan 
worden.  

De poetsgarnaal hoeft niets te vrezen 
en is in de gelegenheid om rustig zijn 
werk te voltooien. Wel te verstaan, 
zolang zij hun vaste stek, die door de 
vissen als poetsstation wordt herkend, 
niet verlaat! Anders is hij een 
gemakkelijke prooi en ten dode 
opgeschreven!  Als de beurt ten einde 
is gaat de poetsgarnaal weer op zoek 
naar een volgende patiënt. Op deze 
manier kunnen tot wel 300 
poetsbeurten worden uitgevoerd! 

De soort komt voor in het tropisch en 
subtropisch deel van de Grote en 
Indische Oceaan en in de Rode Zee. 
De garnalen zijn “detritivoor” (wat 
betekent eters van dood organisch, 
ontbindend materiaal). Zij leven 
hoofdzakelijk van parasieten en dode 
huidcellen op vissen, maar verlossen 
ze ook van voedselresten en gaan 
daarbij zelfs bij erg grote vissen, zoals 
murenen en rifbaarzen, tot ver in de 
bek.Het mannetje wordt ongeveer zes, 
en het vrouwtje tot 7 centimeter groot.  

 

 

 

 

Zij zijn hermafrodiet (wat dus betekent 
dat zij over zowel mannelijke als 
vrouwelijke geslachtsorganen 
beschikken…). Een volwassen dier 
kan zowel als mannetje als of als 
vrouwtje geslachtelijk reproduceren.  

Het pantser van de garnalen groeit niet 
mee. Vandaar dat de garnalen 
verschillende keren vervellen, paring 
vindt plaats als het nieuwe pantser nog 
zacht is. De geslachtsdelen liggen in 
het voorste lichaamsdeel op de 
buikzijde tussen de looppoten. Het 
mannetje drukt het vrouwtje op de rug, 
en laat daar zijn sperma achter bij het 
geslacht van het vrouwtje. 

De eieren worden enkele uren daarna 
afgezet en worden aldus bevrucht door 
het nog aanwezige sperma. De eieren 
worden omgeven door een 
gelatineachtige substantie en door het 
vrouwtje meegedragen tussen de 
zwempoten. De beweging van deze 
zwempoten zorgt voor de aanvoer van 
voldoende zuurstof. Het uitkomen van 
de eieren varieert tussen 10 en 20 
dagen, afhankelijk van de soort en de 
temperatuur. Bij het uitkomen is de 
jonge garnaal in het stadium van larve, 
die in het open water rondzwemt. Na 
het doorlopen van verschillende 
andere stadia gaat de larve over in de 
gedaante van onze gekende garnaal.                                              
Zij leven op  de riffen op vaste stekken, 
poetstations genaamd, liefst in kleine 
grotjes of onder overhangende stenen. 
Daar wuiven ze constant met de lange 
witte antennes heen en weer om op 
deze manier de vissen te lokken en zo 
hun werk te kunnen aanvatten. 

 

 

 

 

Poetsgarnaal, Lysmata amboinensis 



 

Wij zijn een “Mechelse” club en vinden het dan ook erg jammer dat we 
noodgedwongen zijn moeten uitwijken naar een locatie buiten onze stad met name 
het zwembad te Duffel, waar nu onze wekelijkse trainingen doorgaan.  

Vermits er op de Nekker een nieuw zwembad zal komen (de werken zijn ondertussen 
gestart…) en Mechelen binnen afzienbare tijd opnieuw over twee zwembaden zal 
beschikken, wilde wij deze kans niet laten voorbij gaan en stuurden een brief een het 
gemeentebestuur met de vraag opnieuw gebruik te kunnen maken van een 
zwembad te Mechelen, met een uitgesproken voorkeur voor het bad aan de 
Leliestraat. Wij kregen van het stadsbestuur een antwoord en je kan hieronder de 
ingescande brief lezen… 

Terug naar een “Mechels” zwembad….? 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
	
  

	
  

	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
  	
  

Wij	
  vernamen	
  het	
  overlijden	
  van	
  :	
  

Helene	
  Nees,	
  	
  

echtgenote	
  van	
  Jef	
  Van	
  Vaerenbergh	
  

	
  

Helene	
  vocht	
  reeds	
  jaren	
  een	
  ongelijke	
  strijd	
  uit,	
  een	
  strijd	
  die	
  ze	
  niet	
  
kon	
  winnen,	
  maar	
  ze	
  is	
  steeds	
  blijven	
  vechten,	
  hoe	
  moeilijk	
  dit	
  soms	
  

ook	
  was…Helene	
  is	
  overleden	
  op	
  25	
  september.	
  

Samen	
  met	
  Jef	
  was	
  zij	
  op	
  vrijwel	
  alle	
  evenementen	
  van	
  de	
  club	
  
aanwezig.	
  Langs	
  deze	
  weg	
  willen	
  wij	
  dan	
  ook	
  ons	
  medeleven	
  betuigen	
  

aan	
  de	
  ganse	
  familie.	
  Wij	
  zullen	
  haar	
  nooit	
  vergeten!	
  	
  	
  

!!VERPLICHT	
  MEDISCH	
  DUIKONDERZOEK!!	
  

Maak	
  er	
  snel	
  werk	
  van	
  
Je	
  kan	
  voor	
  het	
  onderzoek	
  een	
  afspraak	
  maken	
  met	
  Dr.	
  Vervoort	
  op	
  GSM	
  

nummer	
  :	
  0477/518595	
  

Zijn	
  praktijk	
  is	
  gelegen	
  recht	
  tegenover	
  het	
  St	
  Maartenziekenhuis,	
  in	
  de	
  
Leopoldstraat	
  te	
  Mechelen.	
  

Vergeet	
  vooral	
  niet	
  je	
  “medische	
  kaart”	
  en	
  duikboekje	
  mee	
  te	
  nemen	
  zodat	
  de	
  
dokter	
  het	
  strookje	
  kan	
  invullen,	
  waarna	
  je	
  dit	
  zo	
  snel	
  mogelijk	
  aan	
  onze	
  

secretaris	
  dient	
  te	
  bezorgen	
  

De	
  vroegere	
  alternatieven	
  blijven	
  uiteraard	
  ook	
  geldig	
  :	
  

Dr	
  Roland	
  Van	
  Den	
  Eede	
  –	
  Heidestraat	
  8	
  –	
  2660	
  Hoboken	
  –	
  tel	
  :	
  03	
  827	
  57	
  31	
  

Dr	
  André	
  Waerebeeck	
  –	
  Lindelei	
  10	
  –	
  2640	
  Mortsel	
  –	
  tel	
  :	
  03	
  448	
  09	
  67	
  

Dr	
  René	
  De	
  Laet	
  –	
  Pastoor	
  Van	
  Tendeloostraat	
  9	
  –	
  2260	
  Nijlen	
  –	
  tel	
  :	
  03	
  481	
  71	
  01	
  

	
  



 

 

 

CLUBFEEST	
  
	
  

Het	
  zal	
  jullie	
  allicht	
  al	
  wel	
  zijn	
  opgevallen	
  dat	
  er	
  nog	
  nergens	
  enige	
  
aankondiging	
  terug	
  te	
  vinden	
  is	
  over	
  het	
  jaarlijkse	
  clubfeest…	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Geen	
  paniek	
  echter	
  het	
  komt	
  er	
  echt	
  wel	
  aan	
  maar	
  het	
  zal	
  iets	
  later	
  
zijn	
  dan	
  gewoonlijk.	
  Om	
  allerlei	
  redenen	
  van	
  praktische	
  aard	
  hebben	
  

we	
  besloten	
  ons	
  clubfeest	
  te	
  laten	
  doorgaan	
  in	
  de	
  loop	
  van	
  het	
  
voorjaar,	
  dus	
  net	
  na	
  de	
  jaarwisseling	
  en	
  niet	
  er	
  voor	
  zoals	
  vroeger	
  

meestal	
  het	
  geval	
  was.	
  	
  

We	
  houden	
  jullie	
  zeker	
  tijdig	
  op	
  de	
  hoogte!!	
  

	
  

	
  

LIDGELDEN	
  MDC	
  NEPTUNE	
  2012	
  
	
  

WE	
  HADDEN	
  HET	
  GRAAG	
  ANDERS	
  GEWILD,	
  MAAR	
  ALLES	
  
WORDT	
  DUURDER	
  EN	
  OOK	
  HET	
  LIDGELD	
  ZAL	
  DEZE	
  TRENT	
  

NOODGEDWONGEN	
  MOETEN	
  VOLGEN.	
  DE	
  LIDGELDEN	
  VOOR	
  
2012	
  BEDRAGEN	
  :	
  

140	
  €	
  VOOR	
  EEN	
  DUIKEND	
  LID	
  

120	
  €	
  VOOR	
  EEN	
  STUDENT	
  DUIKEND	
  LID	
  

100	
  €	
  VOOR	
  EEN	
  ZWEMMEND	
  LID	
  

20	
  €	
  VOOR	
  KINDEREN	
  
	
  

HET	
  	
  LIDGELD	
  KAN	
  WORDEN	
  GESTORT	
  OP	
  REK.	
  NR.	
  	
  

402-­‐9137089-­‐74	
  	
  
	
  

	
  

	
  


