
	
  

	
  

	
  

	
  

Hallo	
  Beste	
  Neptuners!	
  Dit	
  is	
  de	
  Drietand	
  
van	
  Juli,	
  wat	
  dus	
  betekent	
  dat	
  het	
  
duikseizoen	
  ondertussen	
  volop	
  aan	
  de	
  
gang	
  is	
  en	
  het	
  moet	
  gezegd,	
  over	
  het	
  weer	
  
hebben	
  we	
  in	
  het	
  voorseizoen	
  absoluut	
  
niet	
  te	
  klagen	
  gehad!	
  Eigenlijk	
  werd	
  de	
  
lente	
  gewoon	
  overgeslagen	
  en	
  kregen	
  we	
  
echt	
  zomerweer!	
  Het	
  was	
  in	
  deze	
  periode	
  
dan	
  ook	
  erg	
  aangenaam	
  duiken	
  in	
  de	
  put	
  
van	
  Ekeren	
  met	
  onze	
  K1	
  duikers.	
  	
  

Aan	
  de	
  Oosterschelde	
  zou	
  het	
  ook	
  dit	
  
duikseizoen	
  iets	
  minder	
  gemakkelijk	
  
kunnen	
  worden,	
  omdat	
  de	
  dijkwerken	
  nog	
  
steeds	
  niet	
  zijn	
  afgerond.	
  We	
  krijgen	
  
allerlei	
  berichten	
  over	
  waar	
  die	
  werken	
  nu	
  
precies	
  aan	
  de	
  gang	
  zijn,	
  maar	
  het	
  is	
  ons	
  
absoluut	
  niet	
  duidelijk	
  over	
  welke	
  plaatsen	
  
het	
  gaat.	
  We	
  proberen	
  dit	
  alsnog	
  uit	
  te	
  
zoeken	
  en	
  houden	
  jullie	
  zeker	
  op	
  de	
  
hoogte.	
  Zo	
  konden	
  we	
  reeds	
  vernemen	
  
dat	
  “de	
  punt”	
  nog	
  steeds	
  een	
  probleem	
  
zou	
  zijn	
  vanwege	
  de	
  werken.	
  Er	
  zijn	
  echter	
  
meerdere	
  plaatsen	
  die	
  deze	
  naam	
  
dragen…wordt	
  dus	
  vervolgd.	
  

Net	
  als	
  vorig	
  jaar,	
  hebben	
  we	
  beslist	
  om	
  
ook	
  dit	
  jaar	
  tijdens	
  de	
  verlofperiode	
  een	
  
aantal	
  weken	
  geen	
  gebruik	
  te	
  maken	
  van	
  
het	
  zwembad	
  op	
  woensdag,	
  maar	
  wel	
  
naar	
  Ekeren	
  (of	
  een	
  andere	
  
duikbestemming)	
  te	
  gaan,	
  teneinde	
  alle	
  
duikers	
  die	
  nog	
  een	
  aantal	
  duiken	
  dienen	
  
te	
  maken	
  voor	
  het	
  behalen	
  van	
  hun	
  brevet	
  
de	
  kans	
  te	
  bieden	
  deze	
  duiken	
  uit	
  te	
  
voeren.	
  Je	
  leest	
  er	
  verder	
  in	
  dit	
  blad	
  alles	
  
over!	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Ook	
  vind	
  je	
  in	
  deze	
  Drietand	
  uiteraard	
  de	
  
gebruikelijke	
  aankondigingen,	
  waaronder	
  
de	
  clubbarbecue	
  en	
  het	
  mosselfestijn,	
  en	
  
hopelijk	
  kunnen	
  we	
  vooral	
  van	
  dit	
  laatste	
  
evenement	
  nog	
  eens	
  echt	
  werk	
  maken!	
  
Uiteraard	
  mag	
  ook	
  het	
  stukje	
  mariene	
  
biologie	
  niet	
  ontbreken,	
  deze	
  keer	
  
behandelen	
  we	
  de	
  blauwe	
  trekkervis,	
  
Odonus	
  Niger.	
  

Verder	
  vind	
  je	
  in	
  dit	
  blad	
  ook	
  documenten	
  
welke	
  kunnen	
  gebruikt	
  woorden	
  voor	
  de	
  
organisatie	
  van	
  een	
  clubduik	
  in	
  de	
  
Oosterschelde	
  (maar	
  ze	
  zijn	
  ook	
  bruikbaar	
  
op	
  andere	
  locaties…).	
  Misschien	
  wisten	
  
jullie	
  het	
  nog	
  niet,	
  maar	
  de	
  Nederlandse	
  
politie	
  heeft	
  aangekondigd	
  in	
  de	
  toekomst	
  
meer	
  controles	
  te	
  gaan	
  uitvoeren	
  bij	
  
“georganiseerde”	
  duiken	
  (zie	
  ook	
  laatste	
  
Hippocampus),	
  dit	
  naar	
  aanleiding	
  van	
  een	
  
duikongeval.	
  Deze	
  documenten	
  worden	
  
een	
  RI&E	
  (risico	
  inventarisatie	
  en	
  
evaluatie)	
  genoemd.	
  Eigenlijk	
  is	
  dit	
  enkel	
  
voorzien	
  voor	
  instructeurs	
  die	
  proeven	
  
afnemen,	
  maar	
  het	
  is	
  uiteraard	
  in	
  alle	
  
andere	
  omstandigheden	
  bruikbaar!	
  

	
  Zo,	
  beste	
  mensen,	
  hiermee	
  is	
  mijn	
  
“schrijfsel”	
  alweer	
  een	
  feit,	
  er	
  rest	
  mij	
  nog	
  
alleen	
  U	
  veel	
  leesplezier	
  toe	
  te	
  wensen	
  
evenals	
  een	
  schitterend	
  duikseizoen.	
  

En	
  niet	
  vergeten,	
  als	
  je	
  het	
  doet,	
  doe	
  het	
  
veilig!!	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

De Drietand 



	
  

	
  

 

Deze prachtige trekkervis, Odonus 
niger, is een algemene verschijning op 
en rond de riffen van de Rode en de 
Indische Oceaan. Afhankelijk van hun 
vindplaats kan de kleur iets afwijken en 
lichter of donkerder zijn. Het is een vrij 
grote familie, waarin we vroeger reeds 
de groene trekkervis, Balistapus 
undulatus behandelden (Zie Drietand 
44).  

Deze vissen kregen de naam 
“trekkervis” door de typische 
rugvinstekel en de buikstekel (ontstaan 
uit de buikvinnen). Hiermee kunnen ze 
zich verankeren in de vele holen en 
spleten op het rif. Door in een spleet of 
hol te zwemmen en beide stekels uit te 
spreiden komen ze echt muurvast te 
zitten ! Ook om de nacht door te 
brengen wordt deze tactiek toegepast. 

Van trekkervissen is bekend dat ze 
een erg sterk en gevaarlijk gebit 
hebben en er ook niet voor 
terugdeinzen duikers aan te vallen als 
je hun territorium binnen komt en ze er 
een nestplaats hebben gemaakt. Weet 
dat ze erge verwondingen kunnen 
veroorzaken, die erg moeilijk genezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze kunnen tot ruim 50 cm groot 
worden en dan een respectabele 
leeftijd bereiken van meer dan 10 jaar. 
Hun voedsel bestaat vooral uit 
garnalen, krabben, kreeften, 
weekdieren en stekelhuidigen, zoals 
zeeëgels en zeesterren. Zoals vele 
andere trekkervissen spuiten ook zij 
een straal water in het zand waardoor 
verborgen prooidieren bloot komen te 
liggen. 

Tijdens de paartijd graven de wijfjes 
nestkuilen die tot ruim één meter 
diameter kunnen hebben. Hierin 
worden de eitjes afgezet en dit kunnen 
er verschillende duizenden zijn. Zoals 
gezegd, worden deze nestplaatsen 
met veel overtuiging verdedigd en 
bewaakt! 

Wat ook zeer opmerkelijk is, is dat de 
scherpe voortanden de neiging hebben 
om een roodachtige tint te vertonen, 
daardoor wordt hij ook wel eens de 
“roodtandtrekkervis” genoemd. 

  

 

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

DUIKBLAD	
  AFDRUKKEN	
  GEORGANISEERDE	
  
DUIK	
  

	
  

 

Odonus niger – Blauwe trekkervis 

 
	
  

	
  

	
  

	
  

Van	
  harte	
  proficiat	
  !!	
  

	
  

Op	
  20	
  augustus	
  2011	
  geven	
  Nicky	
  Van	
  Brusselen	
  en	
  
Reinout	
  Putzeys	
  elkaar	
  het	
  “ja”-­‐woord	
  

We	
  wensen	
  hen	
  langs	
  deze	
  weg	
  een	
  heel	
  fijne	
  
huwelijksdag	
  en	
  veel	
  geluk	
  toe!!	
  



	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

!!	
  OPGELET,	
  GEEN	
  TRAINING	
  !!	
  

	
  

Zoals	
  in	
  het	
  voorwoordje	
  al	
  aangekondigd,	
  is	
  het	
  de	
  bedoeling	
  om	
  
net	
  als	
  vorig	
  jaar	
  in	
  de	
  vakantieperiode	
  een	
  aantal	
  weken	
  geen	
  
zwembadtraining	
  te	
  houden.	
  Op	
  deze	
  woensdagavonden	
  zouden	
  

we	
  dan	
  wel	
  een	
  buitenduik	
  organiseren.	
  Op	
  deze	
  manier	
  kunnen	
  de	
  
beginnende	
  duikers	
  de	
  noodzakelijke	
  duiken	
  maken	
  voor	
  het	
  

behalen	
  van	
  hun	
  brevet.	
  In	
  principe	
  gaan	
  deze	
  duiken	
  door	
  in	
  de	
  
put	
  van	
  Ekeren,	
  tenzij	
  anders	
  afgesproken.	
  	
  

Praktische	
  afspraken	
  :	
  Ik	
  stuur	
  iedereen	
  telkens	
  een	
  mail	
  met	
  het	
  
uur	
  waarop	
  er	
  wordt	
  gedoken	
  en	
  om	
  hoe	
  laat	
  je	
  verwacht	
  wordt	
  

om	
  je	
  “duikklaar”	
  te	
  maken.	
  

GEEN	
  ZWEMBADTRAINING	
  (MAAR	
  DUS	
  WEL	
  BUITENDUIK)	
  OP	
  :	
  

20	
  juli	
  –	
  27	
  juli	
  –	
  3	
  augustus	
  –	
  10	
  augustus	
  

	
  

!!	
  PROFICIAT	
  !!	
  
Op	
  het	
  moment	
  dat	
  deze	
  Drietand	
  in	
  opmaak	
  was,	
  moesten	
  er	
  nog	
  

enkele	
  duiken	
  worden	
  afgewerkt,	
  maar	
  dit	
  is	
  louter	
  een	
  
formaliteit…	
  

Tim	
  Lauwers	
  en	
  Kurt	
  Coppens	
  hebben	
  hun	
  
volledige	
  opleiding	
  1*D	
  achter	
  de	
  rug	
  inclusief	
  de	
  
buitenduiken	
  en	
  mogen	
  zich	
  vanaf	
  nu	
  “duikers”	
  

noemen.	
  Dikke	
  proficiat!!	
  

Bezoek	
  regelmatig	
  onze	
  website	
  op	
  :	
  
www.neptune.be	
  



	
  

Vadertje	
  Neptune	
  herinnert	
  het	
  zich	
  nog	
  als	
  
de	
  dag	
  van	
  gisteren,	
  met	
  onverholen	
  fierheid,	
  
hoe	
  hij	
  met	
  zijn	
  nog	
  jonge	
  club	
  voor	
  het	
  eerst	
  
ging	
  “mountainriver-­‐snorkelen”	
  *	
  in	
  de	
  Lesse	
  :	
  
Dat	
  was	
  pas	
  stoer	
  pionierswerk	
  !	
  Hoewel	
  nu	
  
vele	
  clubs	
  dit	
  doen,	
  waren	
  immers	
  zijn	
  
volgelingen	
  de	
  eersten	
  die	
  zich	
  er	
  aan	
  
waagden.	
  De	
  koude	
  temperatuur	
  deerde	
  deze	
  
sterke	
  kerels	
  absoluut	
  niet,	
  ze	
  hadden	
  immers	
  
al	
  geholpen	
  met	
  het	
  opduiken	
  van	
  
archeologische	
  voorwerpen	
  op	
  de	
  plaats	
  waar	
  
de	
  Lesse	
  degrot	
  van	
  Han	
  verlaat	
  en	
  ze	
  waren	
  
dus	
  voldoende	
  gehard	
  tegen	
  barre	
  
omstandigheden.	
  In	
  die	
  voorvaderlijke	
  tijden	
  
namen	
  de	
  deelnemende	
  duikers	
  te	
  Houyet	
  de	
  
tram,	
  gekleed	
  in	
  duikpak	
  en	
  met	
  de	
  palmen	
  
onder	
  de	
  arm	
  tot	
  op	
  de	
  plaats	
  van	
  vertrek.	
  
Vraag	
  het	
  maar	
  aan	
  onze	
  secretaris,	
  “den	
  
Tjen”,	
  die	
  heeft	
  er	
  nog	
  foto’s	
  van	
  !	
  	
  

Toen	
  koos	
  men	
  meest	
  een	
  datum	
  op	
  het	
  eind	
  
van	
  de	
  winter,	
  want	
  er	
  moest	
  voldoende	
  
water	
  in	
  de	
  Lesse	
  zijn.	
  Het	
  was	
  een	
  
clubevenement	
  van	
  slechts	
  één	
  dag.	
  Na	
  het	
  
zwemmen	
  kregen	
  de	
  deelnemers	
  én	
  de	
  
supporters	
  een	
  bekertje	
  hete	
  wijn	
  (Eén	
  ?	
  Vele	
  
!!!)	
  en	
  ik	
  kan	
  je	
  verzekeren,	
  dat	
  was	
  nodig	
  !	
  
Bovendien	
  had	
  je	
  vroeger	
  veel	
  bezorgde	
  zielen	
  
in	
  de	
  club	
  die	
  vreesden	
  dat	
  de	
  opwarming	
  
zelfs	
  daarmee	
  niet	
  voldoende	
  zou	
  zijn	
  en	
  dus	
  
goten	
  ze	
  stiekem	
  -­‐	
  als	
  de	
  dames	
  die	
  voor	
  de	
  
ketel	
  wijn	
  instonden	
  even	
  afgeleid	
  waren	
  -­‐	
  er	
  
nog	
  menig	
  flesje	
  sterk	
  spul	
  bij.	
  Geen	
  mens	
  die	
  
nog	
  wist	
  wat	
  er	
  allemaal	
  in	
  de	
  ketel	
  zat	
  !	
  Net	
  
als	
  bij	
  het	
  brouwsel	
  dat	
  Asterix	
  en	
  de	
  andere	
  
Galiërs	
  tot	
  ware	
  leeuwen	
  maakte,	
  had	
  het	
  ook	
  
op	
  ons	
  een	
  verbazend	
  effect.	
  Desnoods	
  úren	
  
konden	
  we	
  blijven	
  bomen	
  over	
  ons	
  
wedervaren	
  tijdens	
  de	
  tocht	
  (“Zagen”,	
  volgens	
  
de	
  vrouwen),	
  dit	
  terwijl	
  ik	
  me	
  herinner	
  dat	
  het	
  
hele	
  landschap	
  ondertussen	
  wit	
  

ondergesneeuwd	
  werd.	
  	
  

Maar	
  de	
  tijden	
  zijn	
  veranderd	
  !	
  	
  
Sluipend	
  is	
  er	
  een	
  “verweking”	
  aan	
  de	
  gang.	
  
Hoe	
  dit	
  komt	
  ?	
  Wel	
  :	
  Om	
  te	
  ontnuchteren	
  kon	
  
men	
  niet	
  meteen	
  vertrekken	
  en	
  dus	
  werd	
  er	
  
nog	
  wat	
  gewandeld	
  in	
  de	
  omgeving.	
  Omdat	
  dit	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  aangenamer	
  was	
  bij	
  mooi	
  weer,	
  was	
  er	
  een	
  
tendens	
  om	
  later	
  op	
  het	
  jaar	
  te	
  zwemmen.	
  
Ooit	
  resulteerde	
  dit	
  zelfs	
  hierin,	
  dat	
  sommige	
  
zwemmers	
  te	
  voet	
  terugkeerden,	
  omdat	
  ze	
  
het	
  kruipen	
  over	
  de	
  keien	
  beu	
  waren	
  !	
  Waren	
  
er	
  misschien	
  ook	
  rivieren	
  die	
  langer	
  voldoende	
  
water	
  behielden,	
  tot	
  in	
  de	
  lente	
  ?	
  Zo	
  
belandden	
  we,	
  na	
  een	
  tijdje	
  de	
  Ourthe	
  te	
  
hebben	
  bezwommen,	
  tenslotte	
  in	
  de	
  Semois.	
  
En	
  inderdaad	
  het	
  debiet	
  is	
  daar	
  stabieler,	
  
zodat	
  er	
  in	
  het	
  begin	
  van	
  de	
  lente	
  nog	
  kan	
  
gezwommen	
  worden.	
  	
  

Op	
  2	
  april	
  2011	
  werd	
  het	
  dus	
  weer	
  de	
  Semois.	
  
De	
  aankomst	
  was	
  voorzien	
  aan	
  ons	
  hotel	
  te	
  
Alle-­‐sur-­‐Semois,	
  net	
  voor	
  de	
  brug	
  en	
  het	
  was	
  -­‐	
  
echt	
  waar	
  -­‐	
  “reisbrochureweer”	
  !	
  Geen	
  wolkje	
  
aan	
  de	
  hemel	
  en	
  ronduit	
  warm	
  !	
  Neptune	
  
posteerde	
  zich	
  gemakkelijk	
  in	
  een	
  ligstoel	
  aan	
  
de	
  waterrand,	
  na	
  uiteraard	
  eerst	
  zijn	
  drietand	
  
een	
  plaatsje	
  te	
  hebben	
  gegeven	
  in	
  zijn	
  
hotelkamer.	
  Hij	
  vond	
  het	
  water	
  wat	
  te	
  warm	
  
en	
  ging	
  al	
  zonnend	
  de	
  komst	
  van	
  zijn	
  
zwemmers	
  afwachten	
  !	
  Ongezien	
  !	
  Niet	
  te	
  
geloven	
  !	
  Zelf	
  had	
  uw	
  verslaggever	
  ook	
  een	
  (in	
  
zijn	
  ogen)	
  valabele	
  reden	
  om	
  niet	
  mee	
  te	
  
zwemmen,	
  dus	
  verwacht	
  van	
  mij	
  geen	
  kritiek	
  
op	
  zijn	
  luie	
  houding	
  !	
  	
  

Met	
  velen	
  waren	
  ze	
  dit	
  jaar	
  niet	
  om	
  te	
  
zwemmen	
  :	
  slechts	
  zes	
  !	
  We	
  hoefden	
  niet	
  lang	
  
op	
  hun	
  aankomst	
  te	
  wachten,	
  dus	
  blijkbaar	
  
viel	
  het	
  met	
  de	
  waterdiepte	
  best	
  mee	
  (wat	
  ze	
  
nadien	
  ook	
  wisten	
  te	
  melden).	
  Enkel	
  vlak	
  voor	
  
de	
  aankomstplaats	
  werd	
  het	
  plots	
  dramatisch	
  
ondiep.	
  Er	
  is	
  daar	
  een	
  soort	
  dammetje	
  van	
  
rotsblokken,	
  dat	
  schuinsweg	
  de	
  rivier	
  
blokkeert	
  en	
  enkel	
  aan	
  de	
  overzijde	
  een	
  
opening	
  laat.	
  Bij	
  een	
  vorige	
  gelegenheid	
  
stroomde	
  het	
  water	
  over	
  dit	
  dammetje,	
  zodat	
  
je	
  na	
  een	
  kleine	
  strubbeling	
  verder	
  kon.	
  Nu	
  
niet.	
  Het	
  dammetje	
  lag	
  geheel	
  droog	
  en	
  dus	
  
ging	
  iedereen	
  via	
  de	
  opening.	
  Probleem	
  was	
  
dat	
  het	
  water	
  daar	
  slechts	
  kniediep	
  was	
  …	
  als	
  
je	
  op	
  je	
  knieën	
  zat	
  !	
  Bas,	
  die	
  eerst	
  een	
  mooie	
  
voorsprong	
  had	
  op	
  Pieter,	
  werd	
  er	
  het	
  eerst	
  
mee	
  geconfronteerd	
  en	
  zocht	
  al	
  kruipend	
  op	
  
handen	
  en	
  knieën	
  naar	
  een	
  grotere	
  diepte.	
  Zo	
  
verdween	
  zijn	
  voorsprong	
  op	
  Pieter	
  als	
  
sneeuw	
  voor	
  de	
  zon	
  en	
  deze	
  stak	
  hem	
  voorbij	
  

Van	
  hete	
  wijn	
  tot	
  …	
  ijsgekoelde	
  sangria	
  !!!	
  
	
  

* In het Engels klinkt zoiets immers toch zóveel interessanter. Vergelijk maar : 
bergfietsen contra mountainbiken, touwtje springen contra rope skipping / … Niet ??? 

	
  



toen	
  hij	
  het	
  geluk	
  had	
  eerst	
  op	
  dieper	
  water	
  te	
  
stoten.	
  Toen	
  ook	
  Bas	
  weer	
  vlot	
  raakte	
  werd	
  
het	
  een	
  spannende	
  spurt	
  tussen	
  beiden,	
  maar	
  
Bas	
  kon	
  niet	
  meer	
  bijbenen	
  op	
  die	
  relatief	
  
korte	
  afstand	
  en	
  moest	
  de	
  overwinning	
  
afstaan	
  aan	
  Pieter.	
  Geklopt	
  worden	
  net	
  vóór	
  
de	
  eindstreep	
  …	
  ’t	
  is	
  erg,	
  maar	
  zo	
  gaat	
  dat	
  bij	
  
het	
  wildwaterzwemmen	
  :	
  Er	
  is	
  ook	
  een	
  factor	
  
geluk	
  mee	
  gemoeid	
  !	
  In	
  elk	
  geval,	
  proficiat	
  aan	
  
beiden	
  voor	
  de	
  mooie	
  strijd	
  !	
  Pieter,	
  probeer	
  
je	
  wisselbeker	
  volgend	
  jaar	
  goed	
  te	
  
verdedigen	
  en	
  Bas	
  :	
  Pak	
  hem	
  !!!	
  	
  	
  

Met	
  enkele	
  honderden	
  meters	
  ertussen	
  	
  
arriveerden	
  achtereenvolgens	
  eerst	
  Matthias	
  
en	
  wat	
  later	
  Tim	
  (De	
  Ryck).	
  Voor	
  Jef	
  (Van	
  
Royen)	
  was	
  het	
  zijn	
  eerste	
  tocht	
  ooit,	
  zodat	
  
Erwin	
  opdracht	
  kreeg	
  bij	
  hem	
  te	
  blijven,	
  
kwestie	
  van	
  de	
  weg	
  te	
  wijzen	
  en	
  zo.	
  Die	
  
hadden	
  beiden	
  aan	
  “onderwatersightseeing”	
  
gedaan	
  en	
  kwamen	
  pas	
  wat	
  later	
  toe.	
  	
  

Uitslag:	
  1e	
  Pieter	
  Verbert	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2e	
  Bas	
  De	
  Roeck	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3e	
  Matthias	
  Verbert	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4e	
  Tim	
  De	
  Ryck	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5e	
  (ex	
  aequo)	
  Jef	
  Van	
  Royen	
  en	
  Erwin	
  
Van	
  Goethem	
  

Proficiat	
  voor	
  alle	
  deelnemers	
  (Belangrijker	
  
dan	
  winnen	
  !)	
  en	
  zeker	
  voor	
  Jef	
  (De	
  eerste	
  
keer	
  is	
  altijd	
  wat	
  beangstigend	
  !)Naar	
  goede	
  
gewoonte	
  was	
  er	
  dus	
  na	
  het	
  zwemmen	
  	
  (of	
  
supporteren)	
  hete	
  wijn	
  voorzien.	
  Vorig	
  jaar	
  
geraakt	
  die	
  echter	
  voor	
  de	
  eerste	
  keer	
  in	
  de	
  
clubgeschiedenis	
  niet	
  op	
  !	
  Het	
  was	
  er	
  te	
  warm	
  
voor	
  !	
  Men	
  opteerde	
  liever	
  voor	
  een	
  fris	
  
Duveltje	
  !!!	
  Denise	
  en	
  Freddy	
  zagen	
  dat	
  
scenario	
  dit	
  jaar	
  weer	
  te	
  gebeuren	
  staan	
  en	
  
dus	
  hadden	
  ze,	
  tot	
  groot	
  afgrijzen	
  van	
  
Neptune,	
  die	
  nogal	
  macho	
  en	
  traditioneel	
  is	
  
ingesteld,	
  ijsgekoelde	
  sangria	
  voorzien.	
  
Nooit	
  gezien	
  zoiets	
  !!!	
  Maar	
  ’t	
  smaakte	
  wél	
  en	
  
ook	
  de	
  zwemmers	
  hadden	
  geen	
  kou	
  geleden.	
  
Dus	
  geraakte	
  de	
  ketel	
  aan	
  een	
  gezwind	
  tempo	
  
leeg	
  !	
  Pieter	
  had	
  bovendien	
  voor	
  stokbrood	
  en	
  
kaas	
  gezorgd,	
  om	
  de	
  eerste	
  honger	
  te	
  stillen.	
  
Toch	
  mankeerden	
  we	
  bij	
  dit	
  onderdeel	
  van	
  het	
  
gebeuren	
  wel	
  wat	
  aan	
  de	
  Filip,	
  die	
  er	
  nu	
  niet	
  

kon	
  bij	
  zijn	
  en	
  vorige	
  jaren	
  voor	
  zelf	
  gemaakte	
  
paté	
  of	
  kop	
  zorgde.	
  Om	
  duimen	
  en	
  vingeren	
  
bij	
  af	
  te	
  likken	
  !	
  

Na	
  het	
  eten	
  wil	
  Neptune	
  altijd	
  wandelen	
  
(eigenlijk	
  een	
  excuus	
  om	
  op	
  een	
  gezellig	
  
terrasje	
  te	
  kunnen	
  belanden,	
  nadien).	
  Hugo	
  en	
  
Sonja,	
  als	
  ervaringsdeskundigen,	
  hadden	
  de	
  
wandeling	
  gepland,	
  maar	
  wie	
  kon	
  nu	
  voorzien	
  
dat	
  men	
  op	
  ons	
  pad	
  zopas	
  ettelijk	
  bomen	
  had	
  
gekapt	
  !	
  Het	
  werd	
  dus	
  ‘iets’	
  sportiever	
  dan	
  
voorzien,	
  maar	
  …	
  het	
  terras	
  was	
  voortreffelijk	
  
en	
  dat	
  is	
  wat	
  telt	
  vond	
  Neptune	
  !	
  	
  

Het	
  gastronomisch	
  etentje	
  ’s	
  avonds	
  was	
  
voortreffelijk	
  :	
  Niets	
  dan	
  lof	
  hierover	
  gehoord!	
  	
  
De	
  wijn	
  idem	
  dito,	
  in	
  mijn	
  geval	
  een	
  “Saint	
  
Amour”,	
  tenminste	
  dat	
  weet	
  ik	
  nog,	
  maar	
  wat	
  
we	
  nu	
  precies	
  aten	
  …	
  (Je	
  kan	
  dat	
  altijd	
  nog	
  aan	
  
Maria	
  vragen).	
  Uiteraard	
  werd	
  	
  tussen	
  de	
  
gangen	
  door	
  ook	
  de	
  wisselbeker	
  overhandigd	
  
aan	
  Pieter.	
  Vermits,	
  naar	
  goede	
  
wielergewoonte	
  hierbij	
  moet	
  gekust	
  worden	
  
en	
  Neptune	
  dat	
  enkel	
  graag	
  doet	
  als	
  de	
  
begunstigde	
  een	
  meisje	
  is,	
  stond	
  hij	
  dus	
  deze	
  
eer	
  af	
  aan	
  Sonja.	
  De	
  foto	
  die	
  ik	
  van	
  dit	
  
historisch	
  feit	
  wou	
  nemen,	
  met	
  het	
  
toestelletje	
  van	
  Maria,	
  wou	
  echter	
  niet	
  zo	
  
meteen	
  lukken.	
  Gelukkig	
  vond	
  Sonja	
  het	
  niet	
  
erg	
  om	
  drie	
  keer	
  opnieuw	
  te	
  moeten	
  kussen	
  
(de	
  snoepster	
  !).	
  

’s	
  Anderendaags	
  werd	
  een	
  poging	
  gedaan	
  om	
  
de	
  vorige	
  avond	
  opgedane	
  calorieën	
  weer	
  uit	
  
te	
  zweten	
  tijdens	
  een	
  boswandeling.	
  Het	
  
regende	
  ietwat,	
  maar	
  iedereen	
  was	
  daar	
  op	
  
voorzien.	
  Neptune	
  pufte	
  en	
  zweette	
  onder	
  het	
  
fikse	
  tempo	
  dat	
  Hugo	
  –	
  als	
  militair	
  –	
  
ongetwijfeld	
  adequaat	
  vond.	
  “Je	
  wordt	
  ouder,	
  
papa	
  !”	
  Maar	
  ’t	
  was	
  weer	
  eens	
  een	
  fijn	
  
weekend.Waren	
  er	
  ook	
  nog	
  bij,	
  als	
  supporters	
  
en	
  wandelaars	
  :	
  Jean-­‐Pierre,	
  Freddy	
  en	
  Denise,	
  
Patrick	
  en	
  Ann,	
  Jacques	
  en	
  Jacqueline,	
  Hugo	
  	
  
en	
  Sonja,	
  Ilse	
  (van	
  Tim),	
  Eric	
  en	
  Yvette,	
  Maria	
  
en	
  Harry	
  .	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



	
  

	
   M.D.C.	
  NEPTUNE	
  
	
  

CLUBBARBECUE	
  OP	
  	
  

ZONDAG	
  10	
  JULI	
  2011	
  

AAN	
  “DE	
  PUNT”	
  TE	
  WEMELDINGE	
  
(Wie	
  mee	
  wil	
  duiken	
  moet	
  om	
  10	
  h	
  ter	
  plaatse	
  zijn,	
  zodat	
  de	
  ploegen	
  tijdig	
  

kunnen	
  worden	
  ingedeeld.	
  Hoog	
  water	
  om	
  11.37	
  h)	
  

	
  

MOSSELFESTIJN	
  

OP	
  ZONDAG	
  7	
  AUGUSTUS	
  2011	
  	
  

OP	
  “DE	
  PARKING”	
  TE	
  WEMELDINGE	
  
(Wie	
  mee	
  wil	
  duiken	
  moet	
  om	
  ten	
  laatste	
  8.45	
  h	
  ter	
  plaatse	
  zijn,	
  zodat	
  de	
  

ploegen	
  tijdig	
  kunnen	
  worden	
  ingedeeld.	
  Hoog	
  water	
  om	
  10.05	
  h	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Wie	
  mee	
  mosselen	
  wil	
  eten,	
  maar	
  niet	
  duikt	
  moet	
  ten	
  laatste	
  om	
  11.00	
  h	
  ter	
  

plaatse	
  zijn,	
  anders	
  loop	
  je	
  het	
  risico	
  geen	
  mosselen	
  te	
  hebben…)	
  

	
  

OPGELET	
  :	
  Er	
  zijn	
  nog	
  steeds	
  dijkwerken	
  aan	
  de	
  gang	
  aan	
  
de	
  Oosterschelde.	
  Zou	
  het	
  zijn	
  dat	
  deze	
  duikplaatsen	
  

onbereikbaar	
  zijn,	
  of	
  het	
  verboden	
  is	
  er	
  te	
  duiken,	
  zal	
  er	
  
een	
  alternatieve	
  plaats	
  worden	
  gezocht.	
  We	
  houden	
  jullie	
  

op	
  de	
  hoogte!	
  

Deze	
  evenementen	
  gaan,	
  zoals	
  altijd,	
  enkel	
  door	
  bij	
  goede	
  
weersomstandigheden,	
  hou	
  dus	
  zeker	
  je	
  mail	
  in	
  het	
  oog	
  en	
  

consulteer	
  regelmatig	
  onze	
  website	
  :	
  

www.neptune.be	
  
	
  
	
  

	
  


