De Drietand

Hallo beste duikvrienden, het is weer zover
de nieuwe uitgave van ons aller clubblad
“De Drietand” is er weer!

Pasen nadert en dus wordt het hoog tijd om
onze duikuitrusting stilaan klaar te maken !
De dagen beginnen te “lengen” zoals ze dat
in Mechelen zeggen en de zon begint
stilaan aan kracht te winnen.

Dan begint het bij de meeste te kriebelen,
en wordt er hardop over duiken in de
Oosterschelde gedroomd, en misschien nog
wel meer over het daarna komende eet en
drankfestijn...

Noteer alvast de volgende data :

zondag 13 juli barbecue en

vrijdag 15 augustus mosselfestijn

één van beide evenementen missen is
onvergeeflijk!! Meer info over plaats en
tijd vind je verder in dit blad.

Alle andere zondagen (als het weer het
tenminste toelaat) kan je een delegatie van
“Neptune” terugvinden aan de punt te
Wemeldinge. Is het weer twijfelachtig, bel
dan zaterdagavond om te weten of er
gedoken wordt (naar Freddy Van Goethem
op 015/55.76.18 of 0494/08.95.61).

Wat heeft deze “Drietand” verder nog te
bieden?

De getijtabellen voor de maanden april tot
en met september. Kwestie van op het
juiste tijdstip ter plaatse te zijn.
Samenkomen aan de punt doen we zoals
steeds ten laatste 1h15 voor het getij !

De nieuwe ledenlijst met adressen en
telefoonnummers zodat je alle
duikafspraken probleemloos kan maken.
Zo je vast stelt dat jouw gegevens niet
kloppen geef dit dan zo vlug mogelijk door
aan Freddy Van Goethem zodat de nodige
verbeteringen kunnen worden aangebracht.

De aflevering biologie behandeld deze keer
de zeebaars. Je weet wel die nieuwsgierige
jongens die je tot bijna aan het
wateroppervlak blijven volgen...

En vooral niet te vergeten, het relaas van
de voorbije evenementen !!

Harry haalde zijn beste schrijverstalent nog
eens voor de dag en vatte voor ons de
clubwandeling samen (die voor de
gelegenheid doorging in Kasterlee).

Maar ook van het Ardennenweekend dat
weer een groot succes mocht worden
genoemd. (al vonden sommigen het nogal
aan de frisse kant heb ik gehoord...)

En tot slot maar zeker niet minder
belangrijk, de gebruikelijke
aankondigingen!

Zo mensen hiermee is mijn bijdrage weer
geleverd, er rest mij nog alleen U veel
leesplezier en een prettig duikseizoen toe
te wensen.

En denk er aan : “Doe het veilig !’



Wie al enige tijd in de Oosterschelde heeft
gedoken, en zijn ogen de kost heeft
gegeven, heeft al zeker een ontmoeting
gehad met een zeebaars. Ze zijn zeer
nieuwsgierig en volgen de duikers dikwijls
tot bijna aan de oppervlakte.

Zeebaarzen komen voor langs de gehele
west Europese kustlijn, en alhoewel ze
eerder de voorkeur geven aan ondiep
kustwater kan je ze ook aantreffen tot op
diepten van 100 meter.

Eigenlijk kan je er niet naast kijken, want
ze kunnen tot één meter groot worden.
Maar ze zijn wel zeer snel en beweeglijk
en worden daarom bij slechter zicht onder
water niet altijd opgemerkt.

Indien je er de tijd voor neemt en op een
diepte van ongeveer 5 meter je duiklamp
even dooft en een oester open steekt, mag
je er bijna zeker van zijn dat ze het
oestervlees binnen de minuut uit de schelp
komen halen. En als je heel rustig blijft
liggen komen ze het voedsel zelfs uit je
hand nemen, een prachtig schouwspel !!
Hun normale voedsel bestaat vooral uit
vissen, kreeftachtige en inktvissen.

Je zal deze dieren voornamelijk aantreffen
van juni tot augustus, tijdens de andere
perioden van het jaar trekken ze zich terug
in de Noordzee.

De paaitijd van deze dieren vangt aan als
de watertemperatuur zo’n 16 graden
bereikt. Het vrouwtje stoot de eieren uit en
op hetzelfde moment wordt door het
mannetje het homvocht in het water
gebracht. Na het uitkomen drijven de
jongen mee met het plankton en zijn dus
op zichzelf aangewezen. Uit recentelijk
onderzoek is gebleken dat jongen die
worden geboren en opgroeien in de
Oosterschelde, veel sneller groeien dan
jongen die worden geboren langs de
Engelse of Franse kust. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het grote
voedselaanbod in de Oosterschelde.

Zeebaarzen zijn behoorlijk vraatzuchtig en
het goed ontwikkelde zicht helpt hen
hierbij. De pupillen kunnen zich aanpassen
aan verschillende lichtomstandigheden
door de twee inwendige lichtcellen, wat
hen de mogelijkheid biedt ook, of vooral,
’s nachts te jagen.

Hoewel de zeebaars te lijden heeft onder
overbevissing, worden nog regelmatig
uitzonderlijk grote scholen opgemerkt. Een
school met een afmeting tussen 1 en 1,5
km lengte, blijkt geen uitzondering te zijn !

Volgende kandidaten hebben met succes hun theoretisch examen 2*D afgelegd:
Jacques Spaas — Erwin Van Goethem — Rudolf Van Vlasselaer

Volgende kandidate heeft met succes haar theoretisch gedeelte voor het behalen van
het 1*duikbrevet doorlopen :

Karen Camerlinck

Proficiat !!




Neptune zonder en met flippers

Slechts weinigen is dit bekend (Het blijft
toch onder ons? Want hij schaamt er zich
soms wat voor!) maar Neptune houdt naast
een natje ook best van een droogje!
Letterlijk en figuurlijk!!! Af en toe,
minstens éénmaal per jaar, baalt hij van al
die zeemeerminnen en dito mannen. Dan
schopt hij zijn flippers in een
doopvontschelp en ... (Oh gruwel! Je
gelooft dit nooit!) trekt hij wandelschoenen
aan!!!! Reeds drie jaar op een rij verkende
hij al wandelend Mechelen aan de Dijle,
waar hij heel wat verknochte fans heeft
wonen. Maar dit jaar - mogelijk balorig
omdat zijn standbeeld op de Veemarkt het
lot van Margaretha van Oostenrijk zal
volgen, namelijk ballingschap - koos hij
voor een andere stek. Nu, onder ons
gezegd en gezwegen, dat vele Mechelaars
niet eens weten dat het zijn standbeeld is
en dat ze hem er betitelen als "Vadderik"
(vadsigaard) had ik persoonlijk al veel
eerder kwalijk genomen. Een god van iet
of wat goede komaf kan zulke
godslastering toch niet over zich heen laten
gaan!

23 februari 2003 zonder!

Ziehier de feiten:

Plaats: Lichtaart, "Club Floreal" (Neen,
géén établissement met "dames die een
glaasje meedrinken", zoals de naam ervan
en de faam van de baan waaraan het
gelegen is zouden doen vermoeden, maar
een veredelde super-de-luxe kantine naast
een camping)

Neptune, die zich eigenlijk eerder aan
vrieskou had verwacht, heeft zich wat te
warm ingeduffeld en loopt te puffen. Na
een verfrissend pintje, volgen zijn trouwe
discipelen hem de donkere, nog meer
verkoeling biedende bossen in. De
uitgerokken sliert van meer dan 50
natuurgenieters verliest zich in de

dampende verten. Die natuur blijkt hier
wel wat eentonig: dennen, dennen en nog
eens dennen. Nooit geweten dat de
dennenbossen van Lichtaart eigenlijk
wouden zijn! De golvende duinen
waaroverheen ze drijven herinneren
Neptune vaagjes aan de zee. Voor wie
kijkt, springen echter juist door deze
eentonigheid ook de kleinste
bijzonderheden meteen in het oog. Al
maakt hij in zijn eentje nog de lente niet,
toch fladdert er al een eenzame botergele
citroenvlinder in een straal zonlicht,
meteen opgemerkt door Erik. Eigenlijk is
dit wel meer het dada van "vlinderik"
Ronny of "insecterik" Etienne, want Erik
zelf is een "reptielerik" in hart en nieren.
Maar de reptielen houden zich in deze tijd
van het jaar nog gedeisd in hun
ondergrondse winterslaapplaatsen, terwijl
de onder een dor blad slapende
citroenvlinder al door de eerste warmte
gewekt wordt. Ja, Neptune houdt duidelijk
60k van andere beestjes dan alleen maar
van de waterfauna! Maar nu heeft hij het te
druk met babbelen om veel van de natuur
op te merken. Onderwater lukt dit uiteraard
niet zo best, wegens het aangewezen zijn
op gebarentaal en dus is er nu flink wat
conversatie in te halen.

Verrassing ... als plots het woud
openbreekt en een prachtig ven in het
zonlicht schittert!

Verrassing ... als er nét daar een
openluchtbar opgesteld blijkt te zijn, waar
warme wijn en warme chocomelk royaal
uitgeschept worden door twee Neptuners:
Hugo (De Schrijver) en zijn wapenbroeder
Dirk (alias John)!!

Verrassing ... als de omringende
dennenstammen behangen blijken met
grappige computerfoto's van Neptune's
laatste wapenfeiten!!!

Verrassing ... als Sonja een schaal vol
verleidelijke sneetjes zelfgebakken cake
ronddraagt!!!! Neptune laat het zich
terdege smaken en vindt dit initiatief ten



zeerste voor herhaling aangewezen. Geen
kruimeltje laat hij liggen!

Genoeglijk babbelend weet Neptunus ook
zijn medegod Bacchus alle hem
toekomende eer te bewijzen door de ketel
met warme wijn, bekertje voor bekertje, tot
op de bodem toe te ledigen. Enkel van de
choco rest er nog een miniem scheutje
wanneer Neptune, goedgemutst en nog
steeds uitbundig taterend, zijn weg
vervolgt.

Ietwat moe, want toch het wandelen niet
erg gewoon, maar ervan overtuigd een
gezonde, sportieve inspanning te hebben
geleverd, bereikt Neptune een tijdje later
de Club Floreal, waar hij zich vergenoegd
een schuimende kelk Belgisch
kwaliteitsbier laat aanrukken, terwijl de
vrouwelijke helft van zijn volgelingen
jjlings in de toiletten verdwijnt.
Dennenbossen zijn nu eenmaal z&ér
plasvriendelijk voor mannen, maar minder
voor vrouwen ... En dus, terwijl het gouden
gerstenat zijn keel streelt, bedenkt Neptune
dat het, ten behoeve van die anatomisch
minder efficiént bedeelde dames, bij
volgende gelegenheid misschien
aangewezen zou zijn om het aan de
Oosterschelde gebruikelijke windscherm te
benutten om er een hokje mee op te zetten.
Hij noteert dat even in zijn agenda.
Ronduit lekker vindt Neptune het
gestoofde Kempische duinkonijn met
spruitjes dat hem voorgeschoteld wordt.
Hij wil zich steeds integreren onder de
inboorlingen, waar hij zich ook bevindt en
dus vindt hij in de droge zandige Kempen
een "viskorfje" minder opportuun, maar
een aantal van zijn volgelingen smult er
toch volop van. Helemaal naar zijn zin is
het, dat men elke lege kom frietjes of
kroketjes meteen door een volle vervangt
en dat men nog met een tweede portie
konijn langs komt. Bovendien is die
bediening z6 vlot dat de hele Neptune-
sekte nagenoeg gelijktijdig kan toehappen.
Chapeau!!!

Voldaan over zijn dagje passagieren aan
land, glipt Neptune - de buik eirond
gespannen - stilletjes weg uit het
gezelschap, dat nog wat zit na te genieten,
om zich door de naburige Kleine Nete naar

huis te laten voeren. Lichtaart heeft
duidelijk een plaatsje in zijn hart veroverd!

1 maart 2003 Met !
2 maart 2003 Zonder !

Plaats: de Ourthe en Hotel Belvédere te
Nadrin; de tweede dag ook te Achouffe.
Het Ardennenweekend met Neptune
moeten missen is z&€r erg, maar het
allerergste wat je als Neptuner kan
overkomen is dat je er niet kan bij zijn als
de Ourthe getrotseerd wordt. Dit is een
heroisch gebeuren waaraan ik zelf graag
deelneem, al stak vorig jaar een
herstellende kleine chirurgische ingreep
een stok in mijn palmen. Toch kon ik er
nog bij zijn om te supporteren en te filmen.
De oude Grieken en Romeinen wisten het
al: Je mag de goden niet tarten! En
misschien was mijn uitdaging aan de jeugd
van de club om de handschoe ... palmen op
te nemen nu nét dat geweest, wie zal het
zeggen! Dit jaar was echter het
onnoemelijke een feit! De "afdaling",
gevolgd door de rituele viering der
dopelingen, dit door het ledigen van enkele
bekers warme wijn, ging door zonder dat
ik er bij was! Magere Hein had in mijn
kennissenkring toegeslagen, zodat ik pas
na de bijzetting der asse, gevolgd door de
koffietafel, mij op weg kon begeven. Toen
we omsteeks 5 uur toekwamen zat Neptune
al gezellig in de bar van het hotel na te
praten en het laatste restje nadorst te
bestrijden met een kelk parelende
Achouffe onder de neus. Hoe alles
verlopen was moest ik dus
noodgedwongen uit zijn mond vernemen.
Alhoewel grijs, was het weer droog
gebleven en niet koud voor de begeleiders.
Toch lag er nog heel wat sneeuw. Niet
minder dan veertien dapperen hadden zich
te water begeven. (Gevolg gevend aan mijn
uitdaging??? Graag zou ik hier een lelijk
woord laten vallen! Mijn reputatie krijgt
vast een lelijke deuk nu ik verstek liet
gaan!) Precies de helft daarvan deden voor
de allereerste keer mee, met name de
zeemeerminnen Karen, Sara, Sonja en
Stefanie en de zeemeer... -kerels Pieter,
Reinaut en Thiebaut. Neptune had niets



dan lovende woorden over voor deze
durvers en vond een dikke proficiat in de
Drietand ten zeerste aangewezen, een
opdracht waaraan ik hier dus met graagte
heb voldaan.

Uiteraard verdienen de "anciens" eveneens
onze grote waardering, temeer daar ze de
beginners de weg naar beneden hebben
gewezen! We schrijven dan ook met
plezier de volgende namen bij in de
annalen van het Lesse-/Ourthe-zwemmen:
Eva, Erwin, Filip, Freddy, Jean-Pierre,
Jef (Van Vaerenberg) en Marc (Marién-
Bauwens). Ook voor hun vond Neptune
een dikke proficiat verantwoord. Meer nog,
hij vond dat we eigenlijk per afdaling een
(zee-)ster meer op hun snorkelwimpeltje
zouden moeten aanbrengen. Een
snorkelwimpeltje dat overigens ditmaal -
tot groot ongenoegen van de zeer op
traditie gestelde Neptune - ontbrak wegens
de genoteerde (alhoewel verontschuldigde)
afwezigheid van den Tjen, die daar
traditioneel voor zorgt. Wie voelt zich
geroepen om in voorkomend geval hier in
te springen?

Hamvraag voor mij was uiteraard: Wie
wint de "Wisselbeker Sloef"? Al blijft
uiteraard de Olympische gedachte,
"Deelnemen is belangrijker dan winnen",
de hoofdzaak!

Neptune had voor mij de uitslag genoteerd
in zijn handpalm:

Eén : Erwin

Twee : Stefanie, maar eerste der
debutanten !

Drie : Jean-Pierre

Proficiat, Erwin!!! Nu hoop ik maar dat de
laatste winnaar deze "ludiek kostbare"
beker nog terugvindt om hem aan jou te
overhandigen, want vrouwlief durft soms
al eens voor manlief onvervangbare zaken
in de vuilbak kieperen als ze haar in de
weg staan! (Heb er ervaring mee!) Mocht
dit het geval zijn, dan zal je het dus enkel
met onze oprechte waardering moeten
stellen, wegens een geval van heirkracht.
Aan natuurgeweld is, zoals ieder weet ,
niets te veranderen!

Zeker zo'n dikke proficiat voor Stefanie,
als eerste beginneling. Maar pas op, de drie
jonge kerels in de categorie der debutanten

die je verslagen hebt zullen dit volgend
jaar niet op zich laten zitten,vrees ik.

Hou dus de eer der vrouwen hoog en train
je dit jaar volop in het palmen!

Volgens Neptune werd er dit jaar door de
debutanten nogal geklaagd over de kou.
Sommige veteranen meenden echter dat dit
niet echt het geval was, maar dat ze door
de lage waterstand dit jaar nogal eens
hadden moeten rechtstaan om voorbij
ondiepten te geraken. Februari was dit jaar
inderdaad uitzonderlijk droog, waardoor
mogelijk het stuwmeer, dat andere jaren
voor een nauwelijks wisselend debiet
zorgde, dit jaar eerder water moest
opsparen dan lozen.

Neptune uitte zijn vrees dat volgend jaar de
jeugd de echte uitdagingen en ontberingen
zou uit de weg gaan, om zich te beperken
tot de nep-uitdagingen van videospelletjes.

Let wel, dit is niet de mening van uw
dienaar en ik hoop dat hij ongelijk krijgt!!!
Om de jeugd wat ruggensteun te bezorgen,
beitelde hij zijn tien geboden van het
wildwaterzwemmen in twee enorme
doopvontschelpen. Vanzelfsprekend dat ik
die hier onverkort weergeef!

1) Bovenal, vermijd het afkoelen van je
spieren.

2) Eer daartoe je duikpak, je botjes en je
handschoenen (en stop nu eindelijk eens
die gaatjes!)

3) Gij zult daartoe palmen van het begin
tot het eind (of toch bijna).

4) Mijd de alcohol en het zuipen (voor je
aangekomen bent).

5) Doe nooit wat rechtstaan is (maar zoek
zijdelings rollend naar dieper water).

6) Boet voor de zonde van het rechtstaan
(want het vlees is zwak) door nadien
dubbel zo hard te palmen.

7) Leer palmen met zo weinig mogelijk
buiging in je knieén (of je zal het bezuren).
8) Beoefen dus minstens één kwartier,
wekelijks, het uithoudingspalmen (en dat is
niet het Palm-heffen!)

9) Mijd het botsen met obstakels en de
oever.

10) Kijk dus om de haverklap eens boven
water en let op "staande golven".



Je beloning zal zijn:

- Een behaaglijk warm gevoel tijdens het
zwemmen, vanaf 5 minuten na het te water
gaan tot je er weer uit gaat.

- De hemel op aarde, gevat in een beker
warme wijn of choco.

- Bovenal, fierheid over de geleverde
prestatie, want waarom doen
bergbeklimmers hun ding? Omdat er
bergen zijn! En waarom duikers rivieren
afzwemmen? Inderdaad ! Omwille van de
sportieve uitdaging. Als alles normaal
verloopt vergt een duik nauwelijks
spierkracht en uithoudingsvermogen, maar
Neptune herinnert zich uit zijn lange
ervaring tal van momenten waarop
onverwacht plots een stevige fysiek en
uithouding levensnoodzakelijk werden.

Het gastronomisch avondmaal en de

ambiance bevielen Neptune, zoals elk jaar

overigens, uitstekend:

- Mousse de saumon

- Feuilleté aux pleurottes

- Sorbet ananas

- Magret de canard au poivre rose avec
pommes allumettes

- Fromages

- Créme brilée

's Anderendaags, na een degelijk ontbijt,
volgden we Neptune naar Achouffe,
alwaar hij twee kleine tentakels van zijn
onmetelijke waterrijk wou inspecteren: de
Ruisseau de Chevral en de Eau du Martin
Moulin. Enkele jaren geleden bleek dit een
bijzonder avontuurlijke wandeling, met
weggespoelde boomstambrugjes en
noodgedwongen klauterpartijen over rotsen
en omgewaaide boomstammen. Leuk,
vond Neptune en dus gingen we dit nog
eens dunnetjes overdoen! Toen had "ons
leger" - den Hugo en den John (Dirk) - de
handen vol om angstige dames ter hulp te
schieten.

Echte gentleman! Totdat ze plots een
zekere reuk gewaar werden en er als
jachthonden achteraan gingen. Pas een half
uur later zagen we hen weer op het
overdekte terras te Achouffe, onder de
bananen- en appelsienbomen gezeten en
met een dikke streep Achouffe-bierschuim
op de bovenlip.

Wie niet zo klautervaardig was kon dit jaar
weer voor de alternatieve kortere
wandeltocht kiezen. De bruggetjes bleken
er dit jaar nog te zijn en van omgewaaide
bomen hadden we geen last, maar de
sneeuw maakte er toch een heel andere
tocht van. Thomas poogde zelfs een
sneeuwballengevecht met de meisjes uit te
lokken, maar ze gaven hem geen repliek.
Vooral de oversteek van de heuvelrug
tussen beide riviertjes en het weer afdalen
langs de Eau du Martin Moulin, waar geen
pad langs loopt, tot waar ze te Achouffe
samenvloeien leverden nog voldoende
moeilijkheden op om er een leuke,
sportieve wandeling van te maken.
Natuurlijk eindigden we in de al vermelde
instelling met terras, maar omdat dit terras
nog gesloten was zaten we voor het eerst
binnen. Ook reuze gezellig en sfeervol!
Brandende open haard, schemerig, veel
houtwerk, een massa curiosa aan de muren
en op de langgerekte toog; kortom:
Ardense sfeer!

Iets bescheidener dan het avondmaal, maar
zeker zo lekker was het middagmaal:

- Erwtensoep met soldaatjes

- Varkensgebraad met een lekker (mosterd-
?)sausje en gegratineerde aardappeltjes

- Appeltaart met créme fraiche

En toen ... was het - véél te vlug - al weer
voorbij! Maar we kijken al uit naar
volgend jaar ...



ZONDAG 13 JULI

CLUBBARBECUE
WEMELDINGE PARKING

SAMENKOMST OM 8.45 H
(LAAG WATER OM 9.45 H)

(VOOR ALLE DUIDELIJKHEID IEDEREEN BRENGT
Z1JN EIGEN BBC, VLEES EN DRANK MEE )

VRIJDAG 15 AUGUSTUS

MOSSELFESTIJN
WEMELDINGE PARKING
SAMENKOMST OM 11 H

(LAAG WATER OM 12.30 H)

I' WEES ZEKER OP TIJD TER PLAATSE OM JE
MOSSELEN TE BESTELLEN, WIE TE LAAT KOMT
LOOPT HET RISICO GEEN MOSSELEN TE HEBBEN !!




